
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Folky	Dolky	

	

Ik	sta	op	met	de	haan,		

Rek	me	uit,	kleed	me	aan.	

Eet	mijn	pap	op	het	stoepje	voor	het	huis.		

Het	gras	straalt	van	het	blauw,		

Pak	een	spriet	en	ik	kauw,		

Ik	voel	me	goed,	ja,		

Hier	voel	ik	me	thuis.	

	

Met	een	koffie	in	de	hand	loop	ik	op	mijn	mooie	land.		

Land	van	mij	land	van	ons,	ons	alleen.		

Ik	kijk	tot	de	horizon,	alles	blauw	in	de	zon.		

Ik	blijf	hier	ik	hoef	nergens	meer	heen.	

	

Als	de	dag	zich	ontvouwt		

En	t	gras	straalt	zo	blauw,		

weet	ik,	ik	hoef	echt	nergens	meer	heen.	

Ieder	werkt,	ieder	zingt,	kom	maar	binnen,	doe	je	ding.		

Het	hek	staat	open	voor	iedereen!	

										

Met	een	koffie	in	de	hand	loop	ik	op	mijn	mooie	land.		

Land	van	mij	land	van	ons,	ons	alleen.		

Ik	kijk	tot	de	horizon,	alles	blauw	in	de	zon.		

Ik	blijf	hier	ik	hoef	nergens	meer	heen.	
	
Ik	kijk	tot	de	horizon,	alles	blauw	in	de	zon	
Land	van	mij,	land	van	ons,	iedereen!	
	
	
	
	
	
	
	
	


